De goede Cod had hem ons gegeveén, nu heeft Hij
hem ons ontnomen, Zijn heengaan slaat in ons hart
een diepe wonde. Wij zijn kristenen én onderwerpen
ons volkomen aan Gods Heilige Wil.
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Ismpoor ILITLS O N

Echtgenoot van Mevrouw
LOUISA VANDERLINDEN

Geboren te Zegelsem, op 12 November 1886 en zeer
godvruchtig overleden te Ronse op 2 April 1942.
Versterkt door de Genademiddelen O. M. de H. Kerk.
Lid van 't Broederschap der Xaverianen.
amzseams sama

De brave echtgenoot en vader is niet meer. Zijn
vroegtijdig afsterven is een onherstelbaar verlies
voor vrouw en kinderen. Hij was er nog zoo noodig
in 't huisgezin. En toch heeft eene onverbiddelijke
ziekte stilaan zijne lichaamskrachten ondermijnd.

De onvermoeibare zorgen van zijne dierbaren en
de hulp der geneesheeren konden niet baten, om-
dat O.-L.-Heer het zoo had geschikt.

Croote pijnen heeft hij geleden, in stilte heeft hij
die onderstaan om vrouw en kinderen niette bedroe-
ven. In geheel zijne ziekte is nooit eene klacht zijne
lippen ontvallen. Hij heeft kalm en gelaten den dood
voelen naderen en mocht zoo ten hemel gaan.

Lieve Echtgenoote, dierbare Kinderen, beminde
Broeders en Zusters, de eeuwige rust bij God is
beter dan eene aanhoudende kwelling. Van in den
hemel zal ik blijven over u waken en voor u zorgen.
Vergeet mij niet in uwe gebeden en H. Communié&n.
Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 300 d. afl.

Druk, — Van Nedervelde, Elst.




