De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen, de
Naam des Heeren zij gebenedijd. Jos.
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Ter nagedachtenis
van

Maurice Theophiel LOOTENS

zoon van
Julius & Adolphine Josephine Deweerdt
geboren te Oudenaarde den 17 Februari 1908
en aldaar overleden den 2 Januari 1922.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.
*.
Zijn leven verging lijk de glans van dé bloem :
Die ’s morgeans ontluikt en eens lacht over 't veld
En’s avonds te gronde ligt nedergeveld;
Zoo is hij verdwenen ons liefde en ons roem!

Zijn hert was te zuiver,zijn ziele te schoon
Voor d’aarde: de Engelen vroegen dat kind,

En d’Engelkens daalden gevoerd op den wind.
En zongen: kom, broerken, hier is uwe kroon.

En broerken ging mede... en lietons in rouw,..
Maar waarom nog weenen ? Zoo sterven is niet;

't Is vreugd’ gaan smaken in plaats van verdriet
En leven met Jesus en Onze Lieve Vrouw !

Lieve Ouders,broeders en zusters,bid voor mij, ik
bid voor U. Ik wacht U in den Hemel.

Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U !
d. afl.

R. L B.

Oud. dr. A. Vandenabeele.




