De dood is voor den rechtveerdige een doortocht
van de ellende tot de eeuwige blijdschap.
H. Ambrosius.

BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

JOSEPHA MARISSENS

ECHTGENOOTE VAN VICTOR JANS
Lid van den Bond van de H. Moeder Anna
en van den wekelijkschen Kruisweg,

geboren te Ternath, den 20 November 1854 en god-
vruchtig overleden te Sint-Martens Bodeghem
den 21 Februari 1924, voorzien van de HH. Sacra-
menten der stervenden.
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Zij was eene godvreezende vrouw, en er was
niets in hare woorden te berispen. Bij eenieder had
zij eene allerbeste faam en er was niemand die een
woord kwaad van haar sprak. Judith ViII, 28 29.

Zij zal verheven zijn in de glorie des hemels,
want groot zijn bij den Heer de verdiensten van
hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd
hebben.

Vaarwel, lieve Echtgenoot, ik verlaat deze we-
reld waar wij elkander zoo lief hadden, troost u
en hebdank voor de’ goede zorgen waarmede gij
mij steeds hebt omringd. En gij mijne geliefde Kin-
deren en Kleinkinderen, blijfftaan God getrouw,
en doet alles wat Hem aangenaam is. En, weest
mij dagelijks gedachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begra-
fenis, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
Sint-Martens-Bodeghem, op Zaterdag 23 Februari
om 9ure.

Si-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx




