Ik werd ziek en daar was niemand die mij kon
helpen, ik riep tot de Heer en deze heeft mij van
mijne kwellingen verlost.

e

BID VOOR DE ZIELERUST
van zaliger

Mevrouw Maria MARISSENS

echtgenote van
Mijoheer Hubert VAN DER PERRE
Lid van de Broederschap der Gelovige Zielen

geboren te Dilbeek, op 4 April 1925 en godvruch-
tig overleden te Elsene, op 13 Januari 1948,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Welbeminde echtgenoot, onze scheiding is lastig,
te vroeg heeft de wrede dood de banden van liefde
verbroken, die ons beider harten verenigde. De
beproeving is hard, verdraag ze kloekmoedig uit
liefde tot mij.

Duurbare ouders en familieleden, ik wenste nog
menige jaren met u gelukkig te leven, maar de
Heer heeft het anders geschikt, Hij had mij u ge-
geven voor mijn geluk en nu word ik aan uwe
liefde ontnomen. Dat Zijn heilige wil geschiede!

En gij duurbare schoonouders en schoonzusters,
familieleden en vrienden, hebt dank voor de stille
genegenheid die ge mij steeds betuigd hebt. Denkt
steeds op mij en vergeet mij niet in uwe gebeden.
Vaartwel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U ! 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst heeft plaats gehad op
Vrijdag 16 Januari 1948, te 10 u. in de St Ambro-
siuskerk te Dilbeek; de begrafenis onmiddellijk
daarna op het gemeentekerkhof (familiegrond).

De familien MARISSENS, VAN DER PERRE,
CORTVRIENDT, WAUTERS en DE PAUW danken
voor uw deelneming.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.




