Geloofd zij Jezﬁs-Chris!us! Amen.

T

Bid voor de ziel van Mijnheer

REMI MARREZ

echtgenoot van

Camilla Delmotte

geboren te Opbrakel, den 14 December 1874 en,
schielijk overleden te Rouse, den 1 Oktober 1933.

De mensch die zich in lijden en sterven aan den
wil van God onderwerpt, ontslaapt in vrede. H. A,

Wat is hij gelukkig de mensch die, gedurende
zijn leven, tracht te zijn zooals hij wenscht te we-
zen in de uur der dood. N. X.

Gelijk het den Heer beliefde, zoo is het ge-
schied ! de Naam des Heeren zijgebenedijd !

De overledene was een brave echtgenoot en voor-
beeldige huisvader ; nederig, christelijk en oppas-
send.

Hel leven is kort ; onze dagen zijn geteld : Wees
bereid: op dat uur waarop gij het niet meent, zal
de Zoon des menschen komen. H. Lucas. XII 40

Vaartwel beminde echtgenoote en dochter ; mijn
everlijden brengt u in het verdriet.

Bewaart mijne gedachtenis, en, vergeet mij niet
in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. afl.

Druk. Isidore éarton, Ronse.




