GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

1.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI MARTENS

zoon van wijlen
Jozef en Rosalie Carbonelle
geboren te Nederbrakel, den 5 Januari 1867
en aldaar godvruchtig overleden, den 30 October 1941

Eerelid van den Bond van het H. Hart
en van het Xaverianengenootschap.

Onze dagen snellen voorbij gelijk de schaduw en
als gras verdorren wij! Heer, ik heb den last van
ouderdom en eenzaamheid gekend, maar ik heb alles
met gelatenheid verdragen om Uwen wil.

Een zalige dood is beter dan een bitter leven, en
de eeuwige rust beter dan een aanhoudende kwij-
ning.

Wie God vreest moet den dood niet vreezen,
want hij is de oorsprong en het begin van het ander
leven.

Mijn stem, o Meer, heb ik tot U verheven en Gij
hebt mij van uit uw heiligdom verhoord. Bij U
vind ik bescherming en verheerlijking en Gij beurt
mijn hoofd op.

Een hart dat leedwezen heeft en zich vernedert
zult Gii, o God, niet versmaden. Ps. 50

Duurbare Broeders, Familieleden en vrienden.
bidt voor mij opdat ik Gods barmhartigheid moge
verwerven.

Mijn Jezus barmhartigheid ! 300 d. afl,

Bid de vier akten. (12 jaar afl.)




