Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven, Symbolum
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MARGARETHA - MARIA MARTENS

echtgenoote van
ARTHUR ROKEGEM

geboren te Nederbrakel den 14 Januari 1899
en godvruchtig overleden te Opbrakel den
4 September 1939

- Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.
Lid van den bond van het H. Hart.

De zoetste vertroosting die men meedraagt in het
graf is de overtuiging, als een onberispelijke echt-
genoote, een oprechte en getrouwe vriendin, een teedere
en toegenegen moeder te hebben geleefd en aan zijn
kinderen duurzame lessen en christene deugden ten
erfdeel te laten. H. Franciscus van Sales.

Zalig de mensch die beproeving lijdt, want hij
zal de Kroon des levens ontvangen die God beloofd
heeft aan degenen die hem beminnen. Jac. IV 12

Zalig zij die in den Heer sterven. Ja, zegt de Geest,
dat zij nu rusten, want hun goede werken volgen
hun na. Apoc. 14 13

Beminde echtgenoot, duurbare kinderen, de Heer
roept mij tot hem als ik voor u nog wilde leven,
maar de aanbiddelijke wil van God is geschied. Hebt
moed en betrouwen op (God, lieve man, en zorg voor
de christene opvoeding onzer duurbare kinderen. In
den hemel zullen wij eens elkander wederzien. Blijft
mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde ! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid !
(300 dagen afl )
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