Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen, hoe
pijnlijk het ook valle, omdat Hij oneindig wijs en
liefderijk is.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

CATHARINA MASSAGE

ECHTGENOOTE VAN
Petrus-Josephus VERHASSELT

Lid van het Broederschap der H. Barbara
en der H. Moeder Anna,

geboren te Sehepdael, den 23 Mei 1906
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem,
den 12 October 1934,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

e

Zij was zuiver van hart, een glans van reinheid

omschitterde haar gelaat. God had haar verrijkt
met zijne kostelijke gaven : eene minzame gods-
vrucht, eene zachte inborst, een edelmoedig hart
voor allen.

Beminde Echgenoot, wees niet ontroostbaar
over onze onverwachte scheiding ; wees indachtig
dat zij maar tijdelijk is, hierboven ga ik voort met
u te beminnen. Zorg voor ons geliefd dochtertje,
't is nog zoo jong en moet reeds alle moederlijke
zorgen missen. Breng het op in eer en deugd en
leer het veel voor de zielerust harer moeder
bidden.

Zwaar beproefde maar christene Moeder, Schoon~
ouders, Zusters, Broeders, Schoonbroeders en
Familie, stort geene tranen, mijn ziel vertoeft reeds
in den schoonen hemel waar wij eens voor altijd
zullen vereenigd zijn. Bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U meer en
meer beminne. 300 d. afl.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.




