In al uwe werken vraag als gij nu sterven moet
wat zoudt gij doen. H. Bern

3
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Theresia Matthys

echtgenoote van Mijnheer
Franscies DEPREZ

geboren te Nederbrakel. den 1 Januari 1843 en
godvruchtige overleden te Opbrakel den 17 Juni
1927 Versterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden. Zij was lid 3e Orde der confrerie van
het H. Hart,van de vooriplanting des geloofs en
van den wekelijkschen kruisweg.

et

Ik sterf gerust en tevreden.

Eene zalige dood is de loon van een deugd
zam leven: zij is voor den rechtvaardige het
einde zijner smarten en de overgang tot een beter
leven,

Zij was eene vrouw van levendig geloof, eene
huisvrouw die haar huis met wijsheid bestuurde
en haar brood in ledigheid niet at; eene moeder
van plichtbesef die in het hart harer kinderen,
van jongs af, de kristene deugden inprentte en hun
als zedelijk erfdeel, den schat harer kristene deug -
den achterlaat,

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen en
kleinkinderen, het uur der scheiding is geslagen
1k keer terug tot mijnen God die ik mijn leven
lang bemind heb scheiden is lastig maar voor den
kristene is die last min zwaar omdat hij weet
dat die scheiding van korten duur is.

Bid voor mij en wees mij indachtig in uwe
goede werken.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 dagen afl.)




