Geloofd zij Jesus-Christus Amen. 100 dagen afl
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Zalige gedachtenis
VAN

JULIANA MEERSCHAUT
weduwe van
Augustinus Roeland

geboren te Nederbrakel den 27 Februari 1823
en aldaar overleden den 9 Februari 1907.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
00—

De dood is kostelijk omdat zij het einde is
onzer pijnlijkheden en den zegepraal voltrekt die
ons leidt tot het eeuwig leven. H. Bern.

Er is geen dood voor den rechtveerdige maar
een doortocht tot het eeuwig leven. H. Alf.
Mijn ballingschap is ten einde; mijn geweten
verwijt mij niets; die mij oordeelen zal, 'tis God
alleen. Bid voor mij. H. Chrys.

Gebed.

Barmhartige God, Gij die alleenlijk de zalig-
heid der menschen verlangt, wij smeeken U uit
ganscher harte, dat Gij uwe dienares Juliana door
de voorspraak van de H.Maagd en van alle heili-
gen de eeuwige zaligheid zoudt verleenen.

Jesus vol barmhartigheid geef hare ziel de eeu-
wige rust. 300 dag. afl.

Zoet Hart van Jesus & Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.
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Druk. 0.Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.




