God is mij-getuige, hoe hartelijk ik u allen lief
hadin Jezus-Christus. H.Paulus
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TER ZALIGER GEDACHTENIS
vanden Eerwaarden Heer

CLEMENT MEERT,

PASTOOR TE ONKERZELE,
geboren te Wieze, den 12 Juni 1871
Priester gewiid te Gent in 189
Leeraar te Gijsegem
Leeraar te St Niklaas
Onderpastoor te Ste Maria-Hoorebeke
Pastoor te Onkerzele den 30 November 1921
aldaar godvruchtig overleden den 16 Oogst 1929

voorzienvan de HH. Sakramenten.

De achtbare overledenedien wij beweenen was
een priester volgens Gods hert.

Stichtende godsvrucht, zachtmoedig en vreed-
zame omgang, vol iever en bezorgdheid voor
alien die hem waren toevertrouwd, dir alles had
hem deliefde enachtinggewonnen van allen die
hem kenden.

Met vaderlijkerondborstigheid verkondigde hii
het woord Gods. hij was een ware Apostel voor
de godsvruchttot het H. Hart.

Deeer van God, de zaligheid der zielen hem
toevertrouwd, waren het voorwerp ziiner dage-
liiksche overwegingen en het doel van al =ijn
werken. H,Ephrem

Beminde Parochianen, doet hetgeen gij van mij
gehoord en geleerd hebt, en de God vanvrede
zal met uzijn. Bidt voor mij.

Mijne duurbare zusters, onze scheidirg is las-
tig ; maar het is Gods wil. Dat God u steune en
versterke.Vanuitden Hemel zal ik voor u blijven
bidden en weest mij-indachtig in uwe gebeden en
Communién. Tot wederziens in den Hemel.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest miine
toevlucht. 300 dagen afl.
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