BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Herman Victor MEERT

echtgenoot van Mevrouw
PAULA-ALICE RASPOET
geboren te Landskouter, op 7 oktober 1914
en schielijk overleden te Melle op 2 juli 1965,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Tegen het geweld van de dood kan zich
niemand wapenen, want op haar zeisen staat
geschreven : ik spaar noch oud noch jong,
ik kom onvoorzien en wijk voor niemand.

't Ts vroeg te moeten sterven wanneer het
leven U nog zonnig tegenlacht en men alles
wil veil hebben voor deze die men liefheeft.

Hij was een gelukkig mens. omdat hij
eenvoudig en gemoedlijk van aard was en
steeds voorkomend in zijn omgang.

Dierbare echtgenote, trouw hebben we
elkander in de strijd van het leven bijge-
staan, heb dank voor uw liefde en goede
zorgen.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen. U hebt
mij met cerbied en liefde omringd, en U weet
hoeveel ik van U hield. Draagt de gedachtenis
aan mij nu verder in uw hart, en wilt mij uw
liefde voort betuigen door 'n goed gebed, opdat
mijn ziel weldra bij God de volle rust moge ge-
nieten.

U, familieleden, werkmakkers, en vrien-
den blijft soms in dit gejaagd leven een
wijle stilstaan en schenkt mij een groet en
gebed.

De familie dankt U van harte voor
de blijken van oprecht medevoelen
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