Hij was ons lief in dit leven, vergeten: wij hem
niet na zijne dood. H. Chrys.
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Hij was vriendelijk en minzaam jegens zijne
ouders, en allen die hem naderden dat hij alle her-
ten veroverde. Esther II 15.
Ook wierd hij door iedereen zeer geacht omdat
eene groote vreeze Gods hem bezielde en niemand
sprak van hem eenig kwaad. Judith, VIII 8.
Op weinigen tijds heeft hij eene lange levensbaan
bewandeld.Verdrukking en angst zijn op hem neer-
gestort : doch in zijne beproeving heeft hij de Naam
des Heeren aangeroepen, zijne handen tot God uit-
gerekt en na Jesus al zijn betrouwen op Mari
gesteld. Ook in zijne bitterste kwellingen heeft hij
vrede gevonden. Sap. IV. Ps 118, 1s. XXXIII. 17.
Lieve Ouders, Broeders & Zusters, weentniet over
mij gelijk ik dvod ware. Ik leefin den hemel met de
maagden, bij God, dien ik op aarde uit geheel mijn
hert bemind heb. Daar zal ik voor u bidden.

H. Agnes officie.
Zoet Hert van Jezus wees mijn Heil,

300 dagen aflaat.
Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht,

300 dagen aflaat.
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