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SaroEPees

Lijk 't bloempje op haar teere stengel,
Door d’onweervlaag wordt weggemaaid,
Wierd gij. O teergeliefde engel.

Zeer vroeg helaas, in 't graf geleid,

Gij waart den troost van uwe moeder,
Uws vaders duurb’re lieveling

Het voorbeeld van uw Zusters,

't Geluk van den familiekring,

Ja liefste Vader, liefste Moeder,

Ik wierd door U zoo teer bemind,
Maar nu bij Jezus d’albehoeder.
Blijf ik nog steeds uw duurbaar kind

Met al de Englen lief en teeder,

Bid ik voor u bij Jezus zoet

Eens vindt ge toch uw kindje weder,
In’t eeuwig eindelooze goed.
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