Alles is geschied gelijk het den Heer mijn God
beliefde, dat zijn Naam gebenedijd zij.
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pODVRUCHTIGE pEDACHTENIS

van Mejuffer

Marie Louise Meulyser,

geborente Everbeke den 4 Mei 1838 en
aldaar godvruchtiy overleden den
16 December 1018.

De ouderdom is eene eerekroon wanneer hij
op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.
Prov. 16

Zij was eenvoudig en recht, daarcm was zij
van iedereen bemind en zal hare gedachtenis in
zegeniag blijven.

Den wegdes Heeren heb ik gevolgd zonder er
van af te wijken, nooit heb ik mij bij de boozen
aangesloten en met de lichtzinnige heb ik geenen
omgang gehad. Tob. T1I

In vrede zal ik rusten en eene volkomene rust
genieten, want gij o Heer, hebt my in de hoop
bevestigd. H. Berd.

Vaartwel lieve bloedverwanten en vrienden,
bedroett u niet gelijk deze die geene hoop hebben
een dag zal komen die ons alleu in den Heer zal
vereenigen om te samen het ceuwig geluk te ge-
nieten.

Goede Jesus, verleen haar de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr.
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Everbeke, druk. Arm. Depessemier.




