‘Wij hebben hem bemind gedurende zijn leven,
nooit zullen wij hem vergeten.

1.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANZ MICHEL

echtgenoot van Mevrouw

SUZANNE LIEDTS

geboren te Nederbrakel den 13 Augustus 1896,
en aldaar godvruchtig overleden den 28 Augustus
1936, versterkt door de HH, Sakramenten der
stervenden.

Zijne dood heeft een diepe wonde geslagen in
ons hart. Noch de gebeden, noch al de hulpmiddelen
der wetenschap vermochten niet veriengenis van
zijn leven te bekomen. s

Ondoordringbaar zijn Gods raadsbesluiten.
Met christene onderwerping, doch met een gebro-
ken hart zeggen wij: « Heer uw wil geschiede op
aarde als in den Hemel ».

De duurbare overledene was rechtschapen,
door zijn minzamen levenswandel had hij de gene-
genheid van allen die hem naderden verworven.

Gedurende zijn lange en i)é; alijke ziekte stichtte
hij eenieder door zijne verduldigheid en onderwer-
ping aan den Wil des Heeren. :

uurbare Echtgenoote en kinderen, beminde
Moeder en familieleden, ik dacht niet U zoo vroeg-
tijdig te moeten verlaten en wou gaarn met U
blijven, doch de goddelijke rechter roept mij tot
Hem. Heb dank voor uwe liefde envgenegenhexd..

Een laatste gunst vraag ik U : Vergeet mij niet
in uwe gebeden. :

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300d. afl.
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