‘Wie kent de raadsbesluiten en oogmerken van
God ? Rom. 11

De beste bereiding tot de dood is een vol-
maakte onderwerping aan den Wil des Heeren.
H, Vinc. a P.
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Hij was de eenvoud zelf, gebleven als een kind ;
daarom zal hem het woord van den Meester toe-
gepast worden « Zaligzijn de armea van geest
want hun behoort het rijk der hemelen, »

Matth, 5, 3,

Gelijk het den Heer behaagd heeft. zoo is het
geschied ; een zalige dood is beter dan eean ellendig
leven; zijn heiige Naam zij gezegend in alles
overal en altijd. Job. 1, 20

Waakt | want gij weet noch dag noch uur,
De dood zal komen gelijk een dief in den nacht.

Matth. 24, 42.

Lieve ouders, grootouders en zusters, ik had
nog langer willen leven, maar God hzeft er anders
over beschikt, Onderwerpt u aan zijn heiligen wil
en bidt voor mij : eens zien wij elkander weder in
een beter leven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
7 joen 7 q. afl.
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