Onze Vader, die in de Hemelen woont,
Uw Wil geschiede ‘t allen stond !
+
ENGELENGEDACHTENIS
van

MARC MODDE

zoontje van
Willy en Martha DE RUYVER,
geboren te Opbrakel op 15 oktober 1963 en aan de
liefde van zijn ouders ontrukt op 15 maart 1964.

O Marcske zoet en teder wicht
Kindje schoon als een bloempje teder,
Zo pas ontvingt ge ‘t levenslicht,

Of ge bukt reeds kwijnend neder.

Oh ! verlaat uw moeder niet,
Wil niet dat haar tranen vloeien,
En ontvlucht uw vader niet,

Blijf om beider liefde bloeien.

Maar o wee, gij roert niet meer,

En gij bljft doof voor hun snikken !
Ach, reeds zweeft gij in ‘s bemelsfeer
Om er God in vreugd’ te blikken.

Lieve vader, dierbre moeder,
Wist nu maar uw tranen af;
Gij geeft aan de Albehoeder
Wat Hij slechts ter lening gaf.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst
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