Zoet Hart van Jezus. wees miine liefde,
300 dagen aflaat
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Elisabeth MOENS
weduwe van Minheer OCTAAF CLEEMPOEL

geboren te Hamme den 15 October 1862 en
aldaar godvruchtig overleden den 9 Augustus 1939.

Gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

*

Een wijs en verstandig hart zal zich van zonden
onthouden, en voorspoedig zijn door de werken
der gerechtigheid, Ecel

Deze vrome vrouw begreep de waarde van
bet leven, Derhalve schuwde zil het kwaad en
deed het goed, Wereldschgezindheid was haar uit
den booze : trouwe plichtvervulling, de kommer
van haar wakkeren geest, Hare kinderen stichtte
en richtte zif door haren eenvoud, hare godsvrucht,
hare nverige zorgzaamheid, bare zachte aanminnig-
beid. Zuy mocht zich dan verheugen haar geest te
zien voortleven in de deugd van hen wien zij het
bestaan schonk.

Gij hebt mij, o Heer, het pad des levens bekend
gemaakt : Gy zult mij voor uw aanschifn met
bli dschap vervullen, met genoegens aan uw rech-
terhand, (Ps)

Duurbare kinderen, met gerust gemoed volg ik
denroep van God en verlaat u uit dit leven met een
dankbaar hart om den innigen troost en de zachte
zorg. die ik aan U beleven mocht. God zegene U
en brenge ons weer te zamen in zijp ryk van
eeuwigen vrede. Bidt voor mij.
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