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BID VOOR DE.ZIEL

van

Maria-EmiLIA MOERMAN

Weduwe van

Charles-Louis DE KETELE

geboren te Huysse, den 15 September 1864 en godvruchtig
overleden te Bevere-bij-Audenaerde, den 27 Mei 1930

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijne kracht vermindert, mijne dagen korten en er
blijft mij niets over dan het graf. Verlos mij, o Heer,
en stel mij bij U. (Job. 17)

Allen die den Heer behaagden, hebben veel verdruk-
king te lijden gehad. 'S menschen leven op de aarde is
een strijd en zijne dagen zijn gelijk die van eenen deg-
looner, die naar het einde van zijnen arbeid verlangt.

(Job VII)

De zon zal U niet meer tot daglicht dienen, en de
glans der maan U niet meer beschijnen, maar de Heer
zal U zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uwe
sierlijkheid. (Is. 60)

Mijne teerbeminde kinderen en kleinkinderen, verlies
mijne vermaningen nooit uit uwe oogen, onderhoudt
volkomen de wet des Heeren; doe goed zooveel ge
kunt, en wacht U de goddeloozen na te volgen. Ver-
trouw op God uit ganscher harte.

Vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid! 300 dag. afl.
I.
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