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Bid voor de ziel van zaliger
Jan Frans MOLEMANS
weduwnaar van
Helena CLAES
echtgenoot van
Theresia HUYSMANS
geboren te Overpelt, den 22 November 1866 en

aldaar godvruchtig overleden, den 31 Maart 1933,
gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder™

de H. Kerk. =
Gelukkig de dienaar, die gereed zal zijn als de
Meester komt, want Hij zal hem doen aanzitten
aan zijne Tafel. Weest gij dus ook allen bereid,
want de Menschenzoon komt op een onvoorziene
uur. (Luc. 11)
De dood is het einde aller kwalen, en ’t begin
van ons toekomstig geluk. [k heb ellendige maan-
den en smartelijke nachten gehad, doch ik heb
den Heer aanroepen en ben getroost geworden.
Dierbare echtgeno@ite, kinderen en kleinkinderen,
de Heer van-| “deod.heeft mij tot zich
geroepen. We Q‘rﬁij‘ als zij, die geen
hoop heb. 4 1)g;da'chﬂg in uwe gebe-
¢ kpistetijke plichten, opdat.
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wij latérs i-vereenigd zijn in 2
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hemelsch

GERBED
O God, wij biddén U, ontferm U volgens uwe
goedheid over de ziel van uwen dienaar, bevrijd
haar van alle besmetting der sterfelijkheid, en doe
haar weldra de eeuwige zaligheid genieten. Door
Christus onzen Heer. Amen.
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