Ten Paradijze geleiden u de engelen..,
Off. overl.

i ZALIGE GEDACHTENIS f
VAN

EErwAArRDE Dame BEATRICE

IN DE WERELD
JUFFER GABRIELLE MOLDEREZ

geboren te Overboulaere, den 24 Februari 1904,
ingetreden in bet klooster der Damen Bernardinersen
te Oudenaarde, den 1 Mei 1929,
gekleed den 27 November 1929,
geprofest den 27 November 1930,
en zeern godvruchtig overleden

te Oudenaarde, den 27 Juni 1941,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Een groote eer en een hooge roem is het God te dienen
in het klooster en om Hem alles te verlaten.

(22 av.v. Chr.)

Met edelmoedigheid heeft Dame Beatrice haar heilige
roeping beantwoord : benevens onderscheidene bedie-
ningen, heeft zij, gelijk de vrome Veronica, het gelaat
des Heeren afgedroogd in den persoon der vele zieken,
die zij liefdevol verpleegde en met zalvend woord ver-
troostte en opbeurde.

Dan kwam Jesus hare ziel louteren door eigen lijden
en paste zij aan haar zelve toe de zalige lessen van ver-
duldigheid aan de kranken gegeven; zij legde haar wil
in Gods handen, en met volledige overgave zoenden
hare stervende lippen het beeld van den lijdenden en
gekruisten Zaligmaker.

Zoo wij met Christus lijden en sterven, zullen wij met
Christus leven en verheerlijkt worden. (Rom. VIII, 17.)

Beminde Moeder en Medezusters, ik dank u voor

. uwe onverpoosde zorgen ; ik smeek u mij te gedenken
- in uwe gebeden en in de H. Mis. :
. Duurbare Bloedverwanten, bidt voor mij.
~ Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

i3 (7 j. en 7 quad. afl.)
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