Heer in uwe handen beveel ik mijnen geest.
. ( Ev. Joann.)

.z.

Ter zalige gedachtenis
van
VALENTIN MONBALIU

echtgenoot van
ROSALIE BONTE,

te Lisseweghe geboren, den 10 April, 1845 en
aldaar goduruchtig in den Heer ontslapen, den 25
Juni 1920, versterkt met de gerechten onzer Moe-
der de H. Kerk.

Hij was lid van het Broederschap van 't H.

Sacrament en vande Xaverianen.
O Heer! Gij hebt mij gelouterd als het goud in
den smeltoven ! Bange dagen en rustelooze inachten
hebben mij gedurig naar U doen verzuchten, niet
om te klagen of tegen uw aanbiddelijken wil op
te staan, maar onder den druk der pijn om hulp
en verlichting.

Zijne laatste oogenblikken waren vol geloof en
vol hoop, en hij is gestorven met volle betrouwen
in Gods goedheid en bermhertigheid. (Zaeh. 1L 40)

Zalig zij, o Maria, die uwen naam beminnen,
zij vreezen nietin het uur van den dood. (H. Bon.)

Tot wederziens dan in den Hemel, Beminde
Echtgenoote en geliefde Kinderen. Bij dén Heer bid
ik reeds voor U, opdat Gods zegen U overal verge-
zelle tot belooning voor uwe liefde en langdurige
zorgen voor uw kranken man en vader.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid!

(300 d. afl. )

Wenduyne, Drukk. M. Hennon-Schacht




