O Maria, mijn hert heeft U altijd bemind, mijne
tong U altijd geloofd, bid nu voor mij.
; H. Bonaventura.
-
BID VOCR DE ZIEL

van

REMI MORNIE

zoon van
René en Louise BERTOUIL,
geboren te S. Maria-Lierde den 18 Mei 1908, en al-

daar godvruchtig overleden den 21 Juli 1924,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Geheimzinnig uur onzer dood ! Wie kent u ? Nie-
mand weet hoe, wanneer of waar hij sterven zal.
De dood wacht ons overal. Wat gij nu zijt, weet gij
nu ; maar wat gij morgen zult wezen, weet gij niet.
God heeft den dag onzer dood heilzaam voor ons
verborgen opdat wij op dien dag zaliglijk zouden
denken.

De Heer heeft hem beproefd door het lijden gelijk
het goud in den smeltoven. In zijne ziekte heeft hij
smartelijke dagen en nachten doorgebracht, doch
hij vond troost en kracht in den Heer, (Wijsh. Job.)

Laat ons in zijn¢ dood, de raadsbesluiten des Hee-
ren aanbidden. S. Franc. V. Sales.

Beminde ouders, broeders en zusters, veel deedt
ge voor mij, veel ben ik u verschuldigd. Ik dank u
zeer om al uwe liefderijke zorgen.

Bij den Heer zal ik Jezus vragen dat Hij u loone
hiervoor. Bidt dan voor mij, gij bijzonderlijk, bemin-
de zuster die u heel en gansch aan Jezus hebt toe-
gewijd.

GEBED: Schenk, o Heer, aan uw dienaar Remi de
eeuwige rust.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.
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S&ttegem, dr. Haegeman-Cousy, opv. L. Vekeman.




