"Laat de kinderen tot Mij komen, want
het rijk der hemelen is voor hen, die zijn
zoals zij,, (Mt. 19,14)
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IN VREDE
B1J GOD ONZE VADER

Elsiec MORREELS
dochtertje van
André en Christelle DE BRACKELEER
geboren te Opbrakel op 4 mei 1970 en over-
leden in het Akademisch Ziekenhuis te
Gent op 12 augustus 1970.

"God gaf het ons,

God nam het ons,

Gods name zij geprezen ;

’t was wel bij ons,

't ging weg van ons,

't was beter in de hemel ;

daar blijft het ons,

daar wacht het ons,

daar zien wij 't eenmaal weder !,, (G.G.)

Liefste ouders, ik kon nog niet spreken
om U "Dank U” te stamelen, maar nu mag
ik voor u ten beste spreken !

Zachtjes lag zij ingesluimerd
met witte bloemen in de hand
en daar 'n kruisje ingeplant.

De families
MORREELS en DE BRACKELEER,

danken U voor de blijken van mede-
leven.




