Heilige Maria, Moeder Gods. bid voor ons, nu en in de
uur onzer dood !

+ BID GOD OM ZIELERUST

voor Mevrouw

MARIE - IRMA - CORNELIA MOSTAERT

Weduwe van
Mijnheer ALFONS COELENBIER,
geboren te Watou den 16 Juni 1864, en zeer godvruchtig
overleden te Brugge den 17 Oktober 1937.
Zij was lid van de godvruchtige broederschappen
op de parochie.

Eene godvreezende en beste Moeder is ons ontnomen.
Wij zouden willen klagern, o Heer ; maar omdat wij gods-
dienstig zijn, willen wij niet; en aanbidden veeleer uwe
heilige schikkingen. <

Terwijl wij bedroefd blijven om haar heengaan, troosten
wij ons dat zij zoo goed voor ons geweest is ; en wij danken
U omdat Gij ons haar geschonken hebt. Hare gedachtenis
zal bij ons in zegening blijven.

Hoe verder gevorderd in jaren, begrijpt de mensch dat
hij toch maar kortentijd leeft; en dat zijn leven vervuld is
met vele ellenden. Hij gaat op als eene bloem, en wordt
welhaast vertrappeld. Hij vlucht weg als eene schaduw en
blijft nooit in denzelfden staat.

Duurbare en Geliefde Kinderen en Kleinkinderen ; voor
uw welzijn leefde en bad ik. Gij weet hoe ik bij U geweest
ben, den Heer dienend in alle openhertigheid. Hij noodigt
mij nu uit om bij Hem te komen, en ik schik mij geerne
naar zijnen Vaderlijken wil. Neemt uwen troost en uwen
steun in Hem die dezen nooit verlaat die op Hem be-
trouwen ; en bidt voor mij. Ik zegen U allen ; en tot weder-
ziens in den Hemel !

Beminde familieleden ; Gij in 't bijzonder mijne Nichten,
die mij in mijne krankheden dienstveerdig hebt bijgestaan ;
ik dank U voor uwe vriendschap. Vergeet mij niet.

Aan allen, vaart wel !

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U | (300 d. afl.)

Onze Lieve Vrouw v. d. H. Rozenkrans, breng mij bij U
en bij Jezus, ons aller Zaligmaker.

Brugge, druk. W€ P. Van Cappel, St Gilliskerkstr., 15.




