Mijn verblijf op aarde is kort geweest. God sneed
den draad mijns levens af als het maar begon.
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aldaar goduruchtig overleden den 28 Maart 1924,
voorzien van de HH. Sacramenten.
->0<e

In het begin van mijne dagen
Word ik naar het graf gedragen,
Als een veldbloem val ik af;
Gist’ren stond de bloem te bloeien,
Heden werpt het zonnegloeien
Haar gedaanteloos in het graf.

Lieve Ouders, Broeder en Zusters, de goedheid
Gods roept mij tot de eeuwige rust. Troost u dan
en beweent uw zoon niet als dood. Hij moet in de
tegenwoordigheid Gods leven en hij zal u meer
helpen door zijne gebeden, als hij hier op aarde
kon doen
Genadige Heer, geef hem de eeuwige rust.

7j. enT quad. afl.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis,
heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
Sint-Martens-Bodeghem. op Maandag 31 Maart,
om 9 ure.

Si-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinékx




