Gelootd zij Jezus Christus ! Amen.
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Gesterkt door de HH Sacramenten der stervenden

De duurbare overledene werd gedurende lange
jaren gekweld door ziekte; vele rustelooze nachten
heeft zij gekend, maar, van hare jonkheid af had zij
geleerd God te vreezen en zich te oanderwerpen aan
Zijn H, wil. Zij morde niet tegen den Heer die haar
beproefde, maar bleef standvastig in zijn liefde (Job).

Aldus zag zij het einde van dit vergankelijk leven
naderen, met een gerustheid en een kalmte die de
kostelijkste genade is voor de sterveaden, en de zoetste
troost voor deze die hen overleven, (H. Aung.)

Gelukkig de echtgenoote, gelukkig de moeder die
hare hooge en beilige zending beseft en in het heilig-
dom van haar huisgezin, en daar allesn in gemoeds-
vrede en gebed zielevreugden kent ; die wereldsche
vrouwen zelfs niet vermoeden.

Duurbare kinderen ik verlaat een aarde van ellenden

en beproevingen voor een rijk van oanvergankelijke
vreugden. Blijven wij vereenigd in de blijde hoop
mekaar terug te zien, Hebt dank gij allen die door
uwe zorgen mijn lijden zouveel hebt verlicht. Nog ééa
gunst vraag ik U : blijft mijoer indachtig in uwe
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,
7 7. en 7 quadr,




