Alwie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in
eeuwigheid, (Joan. XI-26)

Bid voor de ziel

van Mijnheer

VICTOR OCKERMAN

Echtgenoot van Mevrouw

ELISA HAELTERMAN

geboren te. Everbeek den 1 Februari 1876
en aldaar gedvruchtig in den Heer ontslapen den
14 November 1941. pa ontvangen te hebben de
H. H. Sacramenten der stervender.

Als een rechtvaardig man is hij door het leven
gegaan, het oog gevestigd op God. Hij leefde een-
voudig en ootmoedig, was werkzaam en eerlijk in
ztin handel en wandel ; daardoor genoot hij de ach-
ting van ailen die hem kenden.

Hii weende over het lot der bedrukten. at ziin
brood met de hongerigen en voor iedereen, die in
nood verkeerde, stond zijn deur open. (Tob. IT)

Duurbare Echtgenoote, wij sterven niet geheel en
scheiden dus ook miet geheel. Gij zult bidden voor
mij en ik zal waken over u, immer,

Geliefde Kinderen, nog te vroeg mocst ik u ver-
laten, doch God heeft bet zoo gewild; Zijn Naam
zij gezegend. Nu zijt gij oud genoeg om miin lessen
er voorbeelden te begrijpen en te volgen. Vergeet ze
niet en onthoudt dat gij de vreugde moet zijn en
in miin plaats de steun moet worden van uwe moe-
der, Dat ze nooit &n traan moete wWweenen om
uwentwil | :

Gij allen, Bloedverwanten en Vrienden, weest mij
steeds indachtig in uwe gebeden, verstervingen en
H. H. Misoffers.

Vaartwel eens zien wij elkander weer, om nooit
meer te scheiden. *

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust.

(7 j. & 7 quadr, aflaat.)

Jezus. Maria, Jozef, (7 j. &7 quadr. afiaat.)

Nederkrakel Druk, Wwe O Surdiacourt




