Een kind van Maria zal niet verloren gaan. H. Bern.
T Bid voor de ziel

van Jufvrouw

Maria Hendrika Paulina OTTE

dochter van
Alfons en Renilde Surdiacourt

geboren te Nederbrakel den 27 Januari 1895
en er godvruchtig overleden den 24 Maart 1931.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Opgevoed van hare kindsheid in de vreeze des Hee-
ren, wandelde ze geheel haar leven op den weg van
Gods geboden ; vol iever voor het goed, deed zij God
beminnen en de deugd liefhebben aan de leerlingen aan
hare zorg toevertrouwd. Groot zal haar loon zijn bij
God, want zij die er velen opgeleid hebben in gerecht-
heid zullen blinken als sterren in eeuwigheid.

Dan. XII-2

O Heer, Gij hadt ze ons gegeven tot ons geluk en
ons genoegen ; Gij eischt ze van ons weder; wij geven
ze U terug zonder tegenspreken doch met het hart vol
droefheid.

De laatste dagen van haar leven waren dagen van
beproeving welke zij met verduldigheid verdragen heeft.
Zij wist dat, al wie deelachtig is aan Christus lijden,
ook met hem zal verheerlijkt worden, en dat de ellen-
den van dit leven in geene gelijkenis komen met de
eeuwige glorie die hunne belooning is. Rom. VIII-17

Vaartwel, duurbare vader, broeder en zusters, hebt
dank voor uwe liefde en zorgen. Het valt mij hard ute
moeten verlaten, doch eens zien we elkander weder in
den Hemel waar de wellusten voljen op de droefheid.
Bidt voor mij. En gij, mijne zusters Congreganisten, be-
veelt mij aan de voorspraak onzer goede Moeder Maria.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.




