Zacht zal de dood zijn van dezen die in hun leven
het H. Hart van Jezus geéerd hebben. H. Marg. Mar.
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TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Juffrouw

MARTHA OTTE

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw
Dochter van wijlen

Theodoor en Ursula Van Twembeke

geboren te Nederbrakel, den 9 April 1897,
en godvruchtig overleden te Velzike,
den 24 September 1941.

Versterkt door de H.H. Sacramenter. der stervenden.

Zij was steeds oprecht en vroom, vreesde den
Heer en week af van het kwaad. Job I-1

O Heer, ik heb groote smarten geleden in mijn
lichaam, droeve dagen doorgebracht en akelige nach-
ten geteld, maar dit alles heb ik met verduld ver-
dragen om Uwentwille. Mach. I-6

In het leven was voor mij geen troost dan in het
aanbiddelijk Hart van mijn Zaligmaker!  Het bit-
terste lijden is zoet in dit Goddelijk Hart. in het-
welk alles in liefde verandert. H. Marg. Mar.

Vaartwel. beminde Broeders, Zusters en Bloed-
verwanten, hebt dank voor al uwe genegenheid. En
gi) Eerwaarde Zusters. die mij met zulke groote
liefde in mijne ziekte hebt verzorgd, dat de goede
God U beloone.

‘Weest mij allen indachtig in uwe gebeden; gij
bijzonderlijk, mijn broeder priester, gedenk mij dage-
lijks aan het altaar des Heeren.

Mijn Jezus barmhartigheid ! 300 d. afl,
Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid !
(300 dagen afl.)




