God gaf het ons,
God nam het ons
Gods name zij geprezen |

.l.

TROOSTEND AANDENKEN"

aan de kleine

JOSEANE PANDELAERE

dochtertje van
Mr Germain en Mw Germaine Delvaye

geboren te Opbrakel, de 23 Januari 1955 en
aan de liefde zijner ouders ontrukt
te Sottegem, de 26 Mei 1955.

O Jezus, 't kindje dat

Gij ons geschonken hadt
als echtelijke zegen :

hoe is 't van onze schoot

zo spoedig door de dood
gerukt en weggedregen ?
Ons kind is ons geroofd
zijn leven uitgedoofd

en 't huisgezin geschonden.
Het schettert nimmermeer
vol vreugde lijk weleer,

het zwijgt ten allen stonden.
Ach kindje, bid voor ons

en blijf daarboven God,

de bron van 't goede loven.

Tot weerziens, lieve Engel, bid voor ons
allen.
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