Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven. Symbolum.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

CLEMENCE PERSOONS

echtgenoote van Mijnheer
EMIEL VAN DAMME

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 13 Februari
1863 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Sinte
Maria:Lierde, den 11 Juli 1940, voorzien van de
laatste H.H. Sacramenten der stervenden.
Lid van alle godsdienstige Genootschappen.

Ze was een waardige en wijze vrouw die den weg
van den vrede bewandelde al de dagen van haar
leven. Immer acht nemend op de welvaart van haar
huisgezin had ze er alle zorg voor over, tot hulpen
steun van haar echtgenoot, tot geluk en zegen van
hare kinderen. Eenvoudig in den omgang immer
vriendelijk was zij gewaardeerd door al wie met
haar in betrekking kwam.

En toen de beproeving kwam heeft zij ze met ge-
latenheid uit de handen van den hemelschen Vader
aanvaard, geduldig gedragen en geheiligd door
’t gebed. Haar dood evenals haar leven is kostbaar
geweest in de oogen van God.

Beminde echtgenoot, wees niet bedroefd, ik ben
een beter leven ingegaan. Duurbare kinderen, ik
heb u allen zoo teederlijk bemind, blijft onder
elkander vereenigd, bewaart mijne gedachtenis in
uw hart en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7i.en 7 quadr. afl.
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Uitg. Lafort, SintekMaria-Lierde.




