GELOOFD ZIJ JEZUS.CHRISTUS.

.I.

Bid voor de ziel

van Mijnheer

JAN-BAPTIST PERSOONS

echtgenoot van

HORTENSE ROUSSEAU

geboren te Vloesberg den 13 December 1861 en
godvruchtig overleden te Opbrakel den 1 October 1944,
Versterkt door de H. H, Sakramenten der stervenden

Hij was lid van St. Franciscus-Xaverius ‘Genootschap,

—_—

De duurbare overledene was waarlijk een deugdzaam
man- Hij bewandelde steeds de weg van vrede en recht-
vaardigheid. Hii was bezield met een oprecht en leven-
dig geloof. De goedheid van ziin karakter won hem on-
telbare vrienden en de edele gevoelens van ziin hart en
zijn stichtend leven verwierven hem de achting van een-
ieder.

Trouwe echtgencot, goede vader. voorbeeldige christen
is hij in eenvoud en stilte voorbijgegaan, Gansch ziin
leven was hii werkzaam en vliitig en 'vol toewijding voor
zijn huisgezin  Door een droeve en piinlyke kwaal
werd hij overvallen en langen tiid moest hii geduldig en
gelaten vele smarten doorstaan. Uitgeput en door ziekte
gansch ondermiind voelde hii dan ziin einde naderen en
als' een goede en trouwe christen heeft hij dan zijn ziel
aan God teruggeschonken, Na een werkzaam en oprecht
christelijk leven zal God hem nu het loon der trouwe
dienaars schenken,

Vaarwel mijn duurbare echtgenoote, vaartwel mijn
gelicfde kinderen, mijn duurbaren broeder, zuster en fa-
milieleden, Ik verlaat U met de dankbare herinnering
aan uw liefde en genegenheid en met de hoop U allen
eens weer te zien in den Hemel, Bidt voor mii, opdat
de Heer miin ziel genadig weze en ook Gii. m’n duur-
bare vrienden, kennissen en geburen, weest mij indachtig,

Heer Jezus, geef ziine ziel de eeuwige rust.
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