Het lijden in de zickte, met geduld onderstaan, vol-
trekken de kroon die God bemindt in den Hemel. -
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Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid der confrerie der H. Barbara.

Met eene ware Kristene onderwerping aan Gods H.
Wil heeft zij hare onmeedoogende kwaal verdragen -
en tot den bodem toe geledigd den kelk van' bitterhe- -
den dien God haar had overgezonden, wel overtuigd
van deze waarheid : Die met Jezus lijden zullen zich
met Hem verheugen. Ik verlangde nog bij UL te ver-
blijven tot troost en steun, doch de Heer heeft het
anders beschiké, buigen wij eerbiedig het hoofd en
onderwerpen wij ons met ootmoedigheid aan zijn H.
Wil. Maria was mijne hoop binst mijn leven en mijn °
troost in de uur mijner dood. s H. Alph.

_ Beminde kinderen, hebt dank voor de liefderijke
zorgen waarmede gij mij hebt omringd binst mijne
pijnlijke ziekte, en mij in de laatste dagen van mijn
leven zooveel troost en genegenheid hebt geschonken. 7
Vergeet de lessen uwer Moeder niet. Wandelt steeds. /
op den weg van eer en deugd opdat gij zooals ik een 7,
gerust stervensuur moget beleven, en onbeschroomd”
verschijnen voor Gods Rechterstoel. 4

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. a}a'
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.300d, 4.




