Laat ons in dit droevig afsterven de schikkingen
van God aanbidden, en de nietigheid van dit leven
overwegen. H. Franc. Sal.
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De herinnering aan hare liefde fot ons, aan hare
bezorgdheid voor ons geluk, doet ons bittere tra-
nen storten. Doet hare dood onszuchtenen weenen,
is omdat wij gevoelen wat groot verlies Wij
ondergaan. H. Aug

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den
Heer behaagd heeit ; de naam des Heeren zij ge-
prezen. Job. I, 21.

De dood staat soms aan onze zijde en wij denken
er niet aan. Gelukkig de mensch die haar voor
oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te
sterven Nav.v. Chr.

Mijn duurbare echtgenoot en gij, mijne jeugdige
kinderkens, en schoonmoeder, ‘mijn kroon en mijn
vreugde, gaarne hadde ik nog eenige jaren u met
liefde en zorgen omringd, maar de wil des Heeren
geschiede. Met gebroken hart maar ook met kriste-
lijke gelatenheid scheiden wij voor korten 'tijd,
want in den hemel vinden wij elkander weder.
Duurbare bloedverwanten en vrienden, hebt dank
voor uwe goede zorgen. Ik smeek u, wees mij ge-
dachtig in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
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