Heil'ig Hert van Jezus bewaar ons allen.

i
BID VOOR DE ZIEL

van

IVO PLETINCKX,

echtgenoot van
Rosalie Vander Putten,
geboren te Moerbeke, den 8 Augusti 1874, en aldaar
godvruchtig in den Heer onislapen den 3 Maart
1917, voorzien van H. Sakramenten der Ster-
venden.

Miine dagen zijn kort geweesf o Heer. In vollen
levensgloel raakt mij'de hand Gods, en mijn bestaan
. verdwijnt als ik dacht nog menige jaren te mogen
~leven. i

De pijnen eener ongeneesbare ziekte hebben mij -
omringd en op korte dagen neergeveld op het bed
van lijden. Doch overgegeven aan den wil van God
heb ik ze aanvaard met kloekmoedigheid de bitter-
ste smarten uitgestaan ; geleden voor U o mijn God
en in de zware beproeving gezegd dat uwen H. Wil
geschiede.

Beminde echtgenoote, en gij, mijne nog zoo fee-
dere kinderen, op wien ik al mijn vertrouwen stelde,
ik word u ontnomen op het oogenblik dat gij neg het
meest mijne hulp noodig hadt, wij worden geschei-
den wanneer ik dacht nog lange jaren samen te le-
ven. Gods H. Wil heeft het anders beschikt.

Beminde echtgenoote, zorg voor uwe kinderen,
leer hun wat hun nuttig en voordeelig is en helpt el-
kander. Mijne kinderen, eert uwe moeder al de da-
gen van haar leven. Bidt voor mij, om later met el-
kander voor alle eeuwigheid vereenigd te zijn in den
Hemel.

Mijn Jezus Bermhartigheid !

Dr.Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen




