711 JEZUS-CHRISTUS.

de ziel van zaliger
Miinheer

PLETINCKX

noot van Mevrouw

ena Van Belle

fen 30 September 1906 en door
Uk ongeluk om het leven gekomen
iane den 9 September 1942

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

=

De droeve tijding van ziin haastig afsterven heeft al-
len met verbazing en droefheid geslagen.

O bedrieglijke en verraderlijke wereld, gij belooft het
leven en gij geeft den dood ; gij belooft stand te houden
en plotseling viucht gij weg : ja, de wereld is vol ijdel-
heden, daarom zoeken wij s werelds vergankelijkheden
niet, maar God.

Vaarwel, geliefde echtgenoote, ik sterf. Gods Wil
geschiede ; ik beminde u op aarde gelijk gii weet en ik
blif u beminnen in den Hemel. Spreek dikwijls over mij
aan ons lief kindje, leer het de handen vouwen en bid-
den.... zoo blijft tusschen ons die onverbreekbare band
der christene liefde.

Beminde moeder, schoonvader, broeders, zusters en
bloedverwanten, hoe moet uw hart nu bloeden bij dea
zwaren slag die u - zoo plotseling wordt toegebracht,
vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d.a.)
R. L 7

Drukk. Karel De Cocker Moerbeke




