Wie het kruis kiest, kiest den Hemel...
BID VOOR + DE ZIEL
van Mijnheer

J(_IL/EN POELAERT

zoon van
Camiel en Emerence Van Den Dooren

geboren te Schendelbeke den 27 December 1911,
en overleden te Brussel den 1 November 1933,
versterkt door de H.H. Sacramenten,

In vollen levensbloei door ’'n geheimzinnige
kwaal aangetast, heeft hij moedig, haast blijge-
zind dewvele pijnen verdragen, hopend dat eens
genezing komen zou. Zelfs in de laatste dagen,als
eenieder zag dat de noodlottige oniknooping na-
kend was, en alle wereldsche wetenschappen on-
toereikend bleken om hem te redden, bleef hij be-
trouwen, en is met die beloftevolle gedachte om-
zeggens den dood ingestapt.

Sterven is aller menschen lot, doch weggerukt
worden als 't leven pas begint, in de Lente van 't
bestaan, is gruwelijk hard, hard voor zich zelven,
doch hard ook voor ouders en familieleden wiens
vreugde en trots hij was, en die zijn vroegtijdig
heengaan nog lang zullen beweenen.

Geliefae ouders, broeders, zusters en bloedver-
wanten, hebt dank wvoor nwe goede zorgen en
blijft mij indachtig in uwe gebeden en goede wer-
ken, die den hemel openen.

Zoet Hert van Jezus. wees mijne liefde
(300 d. afl.)

Drukk. Pieraert, Brugstraat 25, Geeraardsbergen




