Wie zal opklimmen tot den troon Gods en wie zal
staan in de H. Plaats ? Die verschijnt met onbevlekte
handen en met reine ziel.

ZALIGE + GEDACHTENIS
van Mejuffer

Dochter van wijlen Oscar & Rachelle VAN MELLO,
geboren te Zarlardinge den 7 September 1919 en er
overleden den 7 Juli 1941, voorzien van de troost-
middelen onzer Moeder, de H. Kerk.

Deze uitverkorene ziel werd van hare geboorte af, in
het H. Doopsel, bekleed met Heiligmakende genade,
tot kind van God, erfgenaam van den Hemel, mede-
erfgenaam van Christus opgenomen ;en niemand heeft
hare schuldelooze ziel kunnen verderven.

Duwazen zijn wij, als wij ongelukkigen noemen, die
hier binnen hun sterfelijk leven beproefd worden, doch
zeker zijn de eeuwige kroon der gelukzaligen te ont-
vangen. Schoon is in de oogen van God de dood der
rechtvaardigen.

Nu mag zij in eeuwigheid God aanschouwen, in Hem
alle goed genieten, met de uitverkorene Moeder-Maagd
mag zij nu jubelend en dankend zingen :

Mijn ziel maakt groot den Heer :

mijn geest heeft zich verheugd,

In mijn Heiland God, 3
omdat Hij met geneugd,

Op zijne dienstmaagd kleen,

zijn oog heeft laten vallen.
En van nu af zullen de geslachten allen
Mij zalig prijzen, wijl, aan mij heeft groot gedaan
Degeen die machtig is, en heilig is zijn Naam.

Vaarwel beminde Broeder | Nu weet ik met welke
offervaardige liefde gij mij altijd verzorgd, vertroeteld
hebt binnen m'n ellendig bestaan, sanen met Clemence,
dien engel van goedheid voor mij. God zegene en
beloone u beiden en ook allen die mij weldeden ; met
Vader & Moeder verwacht ik u in den schoonen Hemel.

ZIJ] RUSTE IN VREDE.




