O Heilig Kruis, onder uw schaduw zal ik
inslapen en rusten.
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God zal den mensch beloonen volgens zijn
werken en ieder behandelen volgens de ver-

diensten van zijn leven, Job 34.

In het pijnlijk en haastig afsterven van onze
naastbestaanden, werpen wij ten hemel het
anker van onze hoop: onderwerpen wij ons
aan Gods raadsbesluiten ; hoe pijnlijk zij ook
zijn, zij zijn altijd rechtvaardig, altijd heilig,
altijd aanbiddelijk. Bossuet H. Fr. Sal.

Doch waakt, want gij weet noch dag noch
uur. God te vreezen is volle wijsheid : hoe ge-
lukkig en wijs is hij, die in zijn leven zoo
tracht te zijn gelijk hij wenscht door den Heer
in zijn dood bevonden te worden.

Matth. 30, 3 : Kccl. 1, 20 ; Th. a Kemp. 23

Beminde echtgenoote, Kinderen en Klein-
kinderen, ik sterf, maar mijn liefde tot u sterft
niet; ik smeek u, door onzen Heer Jezus-
Christus, mij te helpen door uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust. 300 d. afl.

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt




