Ik beloof u. niet het geluk op deze aarde maar het
geluk hiernamaals in de eeuwigheid. (Woorden van
O.L.Vrouw aan Eernadette op 18 Februari 1858.)

BID VOOR DE ZIEL

van

EVELINE PUYLAERT

echtgenote van

Christophorus-Lambert De Maere

geboren te Lokeren, den 10 December 1904, en over-
leden te Hauthem den 22 Mei 1927, voorzien van de
HH. Sacramenten der stervenden.

De duurbare overledene was. eene overtuigde chris-
tene ; zij leefde volgens haar  Geloof. ‘Wat baat het,
Broeders, het Geloof te hebben als men de goede wer~
ken niet oefent. ‘ Jac. 11, 24.

Het Geloof was haar een steun in de beproeving : met
volkomen onderwerping aan .den wil des Heeren ver-
droeg zij den last harer ziekte en met kalme gelatenheid
zag zij haar einde naderen. Het leven van den mensch
is als eene schaduw. Jac, IV, 15,

Gansch haar leven was een leven van genegenheid
voor hare duurbaren en een trouwe gehechtheid aan
haren echtgenoot. Spreuk, VI, 20.

Beminde echtgenoot. geliefde ouders, broeders en
zusters, ik dank u voor uwe ‘zorgen en genegenheid,
weest gij de moeder van ons kindje,

Wi, bidden wij voor haar opdat God die haarde
gratie gaf van het Geloof, haar nu de belooning geve
van de trouwe dienaars. Kerk. Offic.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. .
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