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ZALIGE GEDACHTENIS

van

CORALIE-ROSALIE PRENEEL

echtgenoote van

RICHARD DESMYTER
die, te West-Roosebeke geboren den 19 October 1875,
godvruchtig overleed te Poelcapelle, den 19 Februari
1929;
Zij was lid van de broederschappen van ’t heilig
Hert van Jesus en van de Geloovige Zielen.
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Wij hebben hier geene vaste verbliifplaats maar
zijn op weg naar eene toekomende. H. Pauwel.
God mengelt het geluk dezer aarde met bitter-
~heid opdat wij-een ander leven-zouden—betrachten

wiens zoetheid niet bedriegt. H. Augustinus.

Stort tranen over de overledene en weent als
iemand wien een zware slag getroffen heeft, maar
weest niet ontroostbaar in uwe droefheid.

Eccles. XXXVI1II 16 — 18.

Het is zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.

Zalig degenen die in den Heer sterven want van
nu af zegt de H. Geest zullen zij van hunnen ar-
beid uitrusfen. H. Aug. — Verop, XIV. 13.

Dierbare Echigenoot, Beminde Kinderen, troost u
bij deze gedachte: dat God den mensch loon naar
werken geven zal en ieder naar zijnen handel en
wandel vergelden. Bewandelt dus altijd 's Heeren
wegen in rechtzinnigheid en getrouwigheid opdat
wij hiernamaals in den hemel weerom mogen ver-
eenigd worden en ons in eene eeuwige belooning
verheugen.

Electro Bossaert-Crevits & Zoon Langemarck.




