T
TOT ZALIG AANDENKEN

van

CHARLIE RAES

zoontje van

Richard Raes en Marguerite Esseldeurs

geboren te Machelen, op I4 Juli 1948 en aan de
‘liefde ziiner cuders ontrukt te Brussel, op 19 Tuni *50.

Eer engelenmis zal geschieden op Donderdag 22
Juni, cm © u., in de parochiale kerk van Machelen.

Vereniging aan de voornoemde kerk om 8.30 uur

Moedertje, nu moet ik gaan,

Jezus wacht me ginder hoge

'k Zie reeds op mijn bed gebogen
Enc'len, lachend cm mij staan.
Vadertje, nu moet ik weg;

Zoudt g'om zo kortstondig scheiden
Altijd mijn dood beschreiden
Zonder hoop op weerzien, zeg ?
GCeef m'een kruiske en schept moed.
Jezus smeek ik om zijn zegen,
Zodat U zijn gratieregen

Al het leed vergeten doet

O vader, moeder, weent niet.

Bidt met uw kind tegelijk :

« Uw wil geschiedde op aarde

Als in het hemelrijk...»

De Familien RAES en ESSELDEURS
Bedanken

Leuvensesteenweg, 41, Machelen

Begrafenissen De Becker, Vlaanderenstraat, 20 Vilv,

—_—



