ke
BID VOOR DE ZIEL VAN

Heer EDUARD RAMMAN

Echtgenoot van
Vrouw MARIE CLAEYS
geboren te Roksem den 2 Juli 1865,
en overleden te Oostende
den 27 Juni 1941, getroost door de H. Sakramenten
der stervenden.

Lid van de Broederschappen van 't H. Sacrament,
't H. Hert en de H. Barbara.

Helaas, een droeve mare heeft ons verrast, een
pijnlijk nieuws heeft ons in rouw gedompeld; een
duurbare echtgenoot, een goede vader werd van
onze zijde weggerukt; plots en onvoorziens werd
hij geveld en uit het leven weggehaald.

Hij was een brave, christelifke man, een noeste
werker, vriendelijk en gedienstig voor iedereen. En
nu is hij niet meer; een droevig ongeval trof hem
langs de baan, verre van vrouw en kinderen.

God gaf, God nam.... zijn heilige naam weze ge-
zegend.

Gelukkig de mensch, welken de Heer bezoekt in
zijne bermhertigheid, en die met onderwerping de
beproeving aanvaardt; hij zal immers aldus gezui-
verd de kroon des levens ontvangen, welke God be-
loofd heeft aan diegenen die sterven in zijne liefde.

Teergeliefde Vrouw, beminde Kinderen en
Kleinkinderen, gij waart mijn troost en mijn vreug-
de op aarde, toont mij nu voort uwe genegenheid
met mij een chistelijk aandenken te verleenen in
uwe gebeden.

Tot wederziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef. 9j. aflaat.

Druk J. Vanblaere-Decaestecker Diksmuide




