Geloofd iij Jesus-Christus. Amen.
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Voor wien God vreest zal het welzijn in de laat-
ste stonden, want zoet is het te sterven als men wel
geleefd heeft. H, Bern.

De dood van den rechtveerdigen is het einde
van de nacht en het begin van het waar leven, het
einde der smarten en den ingang der zaligheid.

H. Antonius.

En nu, Heer, behandelt mij volgens uwe goedheid
en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde,
want het is mij voordeeliger te sterven dan nog lan-

ger te leven.
GEBED :

O God die ons geboden hebt vader en moeder te
eeren, ontferm'u genadiglijk over de ziel van onzen
vader en vergeef zijne zonden, en maakt dat wij ze
in de vreugde van uw eeuwig licht mogen aanschou-
wen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust,
300 dag. afl.
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