Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de we-
gen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI, 31.
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geboren te Dilbeek, den 30 November 1860, en er
godvruchtig overleden den 1 November 1934,
voorzien van de H.H./Sacramenten der stervenden.

O dood, uw vonnis is goed voor den mensch die van
krachten verzwakt en van ouderdom vervalt.
Eccl. XVI, 3.

Hij was eenvoudig en oprecht, goed en gedienstig
jegens allen, vreesde God en week van het kwaad; hij
telde vele vrienden. Job, I, 1.

O mijn God, het is op U dat ik al mijn betrouwen
gesteld heb, ik zal in mijne verwachting niet bedro-
gen worden. Psalm 3o.

Beminde Kinderen en Familieleden, ik dank u voor
uwe goede zorgen. Gedenkt U mijner, niet in droef-
heid en tranen, die voor de ddoden vruchteloos zijn,
maar in gebeden en goede werken.

Goddelijk Hart van Jesus, bekeer de zondaars,
maak de stervenden zalig, verlos de heilige zielen uit
het yagevuur. (300 d.afl.)

R. I. P

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats
te Dilbeek, op Maandag 5 November 1934, ora g 1/2 u.

Drukkerij F. Ringoet te Dilbeek.




