Gelukkig die in God gelooven,

Als' zulke wonden ’t herte slaan...

Het is de meester van hier boven

Die ’t zoo gewild heeft en gedaan.

Hij geeft en neemt : Hij weet waarom ; Hij is de Heer.
’t “Geloof erkent Zijn hand en buigt aanbiddend neer.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

MARCEL RENAER

ZOON VAN
MIJNHEER EN MEVROUW JEAN RENAER-ENGELS
SOLDAAT BIJ HET 2" GRENADIERS

GEBOREN TE SINT-GENESIUS-RODE, DEN 14 JUNI 1914 EN
VOOR HET VADERLAND GESNEUVELD TE KANNE (LIMBURG)
DEN 1C MEI 1940.

De Goddelijke Voorzienigheid heeft gewild dat hij zijn
voorheeldig jong leven slachtofferde tot heil en verdediging
van zijn Vaderland !

Hij was een goede zoon, een minzaam broeder, een gouden
hart, dienstvaardige en onbaatzuchtige vriend voor ieder die
hem kende : Daarom valt zijn afsterven zoo pijnlijk.

Vaartwel teerbeminde ouders, broeder, zuster en bloed-
verwanten, de tijd van mijn verblijf op aarde is Voorbij;
troost u over mijn vroegtijdig afsterven. Door Gods wegen
zullen - wij eens voor eeuwig vereenigd worden in den
schoonen hemel.

Bewaart mijn aandenken in uw hart en wees mij in-
dachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

GEDENKENIS AANGEBODEN DOOR DE FAMILIE
RENAER - ENGELS, MET HAREN INNIGEN  DANK.

DRUKK. M. HERNALSTEEN, LINDESTRAAT, 1, RODE.




