Die in lijden en sterven zich overgeeft aan den
wil van God, ontslaapt in vrede. H. Lig.
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BID VOOR DE ZIEL
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MAaTHILDE REYGAERT

Echtgenoote van Mijnheer
FRANS VAN DER ZWALMEN
geboren te Overboelare den 12 Mei 1869 en aldaar
godvruchtig overleden den 29 November 1941,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De zoetste vertroosting die men uit het leven
mededraagt, is de overtuiging dat men eene onbe-
rispelijke echtgenoote en liefdevolle moeder is
geweest, en aan zijn kinderen christelijke deugden
en stichtende voorbeelden heeft nagelaten.

Van hare kindsheid af heeft zij den weg van vrede
en gerechtigheid bewandeld. Zij was eenvoudig,
vreedzaam, godvreezend en standvastig in haar
geloof. Tobias.

Zacht en kalm is zij gestorven, overtuigd dat zij
was, dat zij de gelukkige eeuwigheid ging ingaan.

Beminde echtgenoot, troost U over mijn heen-
gaan: het is Gods wil. Beminde kinderen : volgt
mijn voorbeeld na: leeft steeds als goede kristenen
zoodoende zal ik in U blijven voortleven. Vergeet
mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
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