GELOOFD Zi]J JEZUS-CHRISTUS. Amen.
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Bid voor de ziel

van

VICTOR ROELAND

echtgenoot van

MARIA-RENILDE DE GRAUW

geboren te Nederbrakel, den 27 Augustus 1881,
en aldaar godvruchtig overleden den 15 Juli 1942.
Versterkt coor de H. H, Sakramenten.
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Zalig is de man die zijn vertrouwen stelt op
den Heer, en die niet omziet naar de ijdelheden en
valsche dwaasheden.

De zoetste troost die men in het graf medeneemt
is de getuigenis dat men een onberispelijk echtge-
noot, een goed en zorgvuldig vader is geweest, en
dat men aan zijn kinderen degelijke beginselen en
kristelijke deugden tot erfenis achterlaat.

De verduldige kristen draagt zijn lijden, zoolang
het God belieft en uit ziin verduldigheid zal zijn
vreugde spruiten : wie met Christus lijdt, zal met
Hem verheerlijkt worden. De duurbare overledene
heeft veelen verduldig geleden.

Geliefde Echtgenoote, wii hebben samen God ge-
diend — samen vreugde en leed gedeeld — samen
zullen wij eens vereenigd zijp in den Hemel. Bemin-
de Kinderen, blijft steeds standvastig in de vrees
des Heeren. Ik ga met betrouwen tot God en beveel
u allen aan Zijn Genade. Eert Moeder en staat ze
bij al de dagen van haar Jeven.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl)
R. 1. P.

Nederbrakel Druk. Wwe O, Surdiacourt




